
   

Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam 

 

17 mei 2026    Voorganger: Drs. R.Stoel 

   Organist: Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

Welkom en mededelingen. 

 

Psalm 67:1,2 

 

God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 

Onze hulp is in de naam…… 

 

Lied 213: 1,2,3,5 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 



uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

Laat uw heil'ge liefdegloed 

onze koude werken doden 

en versterk in ons de moed 

om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 

voordat wij ten onder gaan, 

op te staan. 

 

Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

 

Kyriegebed. 

 

Lied 704: 1,2,3 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 



Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Gebed voor de opening van het woord. 

 

Lezing 1: Exodus 3: 1 – 6 

 

Lied 754: 1, 3 

 

Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen 

met uw milde overdaad. 

Jezus, één en al ontferming, 

daal vanuit de hoge neer 

met uw heerlijke bescherming 

in ons bevend hart, o Heer. 

 

Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het: maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen 

en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, 



schrijdende van licht tot licht, 

leggend onze gouden kronen 

zingend voor uw aangezicht. 

 

Johannes 20: 24 – 29. 

 

Lied 221: 1, 3 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Stiltegebed + Onze Vader….. 

 

Inzameling van de gaven:    1e Diaconie 2e  Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 675 

 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 



van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Zegen. 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen!  

Dat wij niet beschamen  

Jezus Christus onze Heer,  

amen, God, uw naam ter eer!  

 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  



Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Harms, Leemweg, verblijft in Oldersheem om aan te sterken 

Dhr. J. Wemmenhove, Tussenpad, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Na Jezus hemelvaart blijven zijn volgelingen bij elkaar. Ze bidden samen 

en eten met elkaar. Daar is zorg voor elkaar bij inbegrepen. Ook al is onze 

situatie anders, zorg voor elkaar is altijd nodig. We bidden voor hen die 

ziek zijn of op een andere manier de last van het leven moeten dragen in 

de wetenschap dat de Here God mee draagt. Woorden van Lied 926: 

Als Gij niet zijt de grond waarop ik sta 

de bron waaruit ik put 

de einder waarheen ik ga – 

als Gij niet zijt, waar blijf ik dan 

in tijd en eeuwigheid? 



Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met 

mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Bloemen  

De bloemen worden gebracht door: fam. Schuiling.  

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H. Klaassen, Leeuwerikkenveld Emmen 

 

Bevestiging ambtsdrager. 

Zondag 24 mei (Pinksteren) zal in de dienst Elske Zondag bevestigd 

worden als scriba van de Zuiderkerk, er zijn geen bezwaren ingebracht. 

 

Kerkasiel Kampen  

Een delegatie van onze gemeente hoopt op dinsdag 2 juni D.V.  van 18.00 

tot 20.00 uur weer een kerkdienst te verzorgen in De Open Hof in 

Kampen. 

Vanuit de Zuiderkerk proberen we dit maandelijks te doen.  

Het zou fijn zijn als we ook deze keer met een flink aantal mensen hier 

naar toe kunnen gaan. 

Wilt u ook mee, geef u dan op bij Albert Meijering of Ginus Oostingh. 

Ook zou het mooi zijn als er door de mensen die meegaan invulling 

gegeven wordt aan deze dienst. U kunt hierbij denken aan een verhaal, 

een gedicht, een gebed, een geloofsbelijdenis, een overdenking, liederen 

etc. 

Dit kunt u uiterlijk 27  mei a.s. doorgeven aan Ginus Oostingh, bij 

voorkeur per mail: g.m.oostingh@gmail.com  Maar telefonisch mag 

uiteraard ook: 0653570349 

 

Rommelmarkt - kofferbakverkoop  

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt er opnieuw een 

rommelmarkt/kofferbakverkoop georganiseerd op het terrein naast de 

Zuiderkerk. Onze eigen inbreng bij de markt is kleinschaliger dan in het 

verleden.  

Het plan is om een combinatie te maken van verkoop door de kerk zelf en 

verhuur van kavels aan particulieren die hun eigen spullen willen 

verkopen. Zo ontstaat er hopelijk een goed gevulde markt.  

mailto:g.m.oostingh@gmail.com


• Er komen kramen met ingezamelde spullen voor verkoop ten bate 

van de kerk. ( welke door leden van onze kerk ingebracht kunnen gaan 

worden op de derde zaterdag van de maand mei van 10.00 uur tot 12.00 

uur. Geen grote objecten zoals koelkasten, meubels of andere grote 

spullen)  

• Een aantal kavels wordt verhuurd aan derden voor een kofferbak 

verkoop.( dus ook u kunt een kavel 20 m2 huren voor eigen verkoop €20 

per kavel )  

• Catering en toiletten worden door vrijwilligers verzorgd.  

 

Wilt u meedenken of helpen bij de organisatie? Neem dan contact op met:  

Cor Flokstra - 0591 553567 

 

Koffiemorgen Veurkamer. 

Woensdagmorgen 20 mei koffie drinken in de Veurkamer, 2e verdieping, 

aanvang 10.00 uur. 

Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen in de  de Veurkamer U bent van harte welkom. Loopt u ook 

binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 24 mei Pinksteren 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet  

Organist: dhr. J. Westerbeek  

M.m.v. de Cantorij, o.l.v. Willy Misker 

Collecten: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst  

Uitgang: Onderhoud gebouwen  

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)  

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
 

 
 

 

 
 


